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aratılıp. bu 

yönetim gericit güçlerin tırmanışının yeni bir basamağını oluşturmuştur." 


netim bugüne kadarki uygulan ediliş gerekçesi yönünde hiçbir girişimde bulunmamıştır. Faşist odakların üzerine gidilmemiştir. Böylece sıkıyönetim yasal dayanağını yitirme durumuna gelmiştir. Diğer taraftan başta MHP ve yandaş1: durumundaki faşist örgütlerin suçlarının 
örtülüp, unutturularak aklanması süreci baş- 
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bir mücadele anlayışı ve kararlılığı içinde 


o 
her hal ve şartta görev başındadır." geleceğine 


Yeni yılda yeni bir biçimle okuyucularına ulaşan 
GÖREV bugüne kadar önüne çıkan birçok engeli aş- 


G ÖREN elinizdeki bu gazete ile 46. sayısına ulaştı. 


tı. Kağıt yokluğu, karaborsa; basım maliyetlerindeki artışların yamsıra yasa dışı birçok engelle de karşılaştık. GÖREV' 
in dağıtımını yapan, okurlarına ulaştıran Türkiye İşçi Partisi 
üyeleri gözaltına alındı, dövüldü. Faşistlerin saldırılarına uğradı. Ama bütün bu engeller, yazarları, dağıtıcıları, okurları 
ile birlikte örnek bir dayanışma ve direnç gösterilerek aşıldı. 
Bundan sonra çıkacak bütün engelleri de hep birlikte aşacabız. Sosyalizmin gür sesini fabrikalara, mahallelere, köylere 
götürmeye devam edecek GÖREV. 


eni yılda yeni bir GÖREV sunuyoruz size. GÖREV'i 
yeni biçimiyle daha iyi bir gazete olarak çıkarmak 
amacındayız. Boyu yarı yarıya küçülen GÖREV'in 


sayfa sayısı da iki katına çıktı. Bütün maliyet artışlarına rağmen fiyatında bir değişiklik yapılmayan gazetemiz yine 
2,5 liradan satılacak. 


dan sakladığı gerçekleri, işçi sınıfının bilimsel sosyalist bakış açısıyla okurlarına ulaştıran GÖREV, sıkı- 


G ündelik burjuva gazetelerinin işçi ve emekçi sınıflar- 


yönetim koşullarında da görevini yerine getirmeye devam 
edecek. 


sine katkıda bulunabildiği oranda kendisini başarılı 


> şçi ve emekçi kitlelerin bilinçlenmesine, örgütlenmepire GÖREV'in her sayısının bir öncekinden daha 


iyi olabilmesi için okurlarının eleştirilerine, önerilerine ihtiyacı var. İşçi sınıfı birlikte çalışan, birlikte üreten bir sınıftır, GÖREV gazetemizi de böylece birlikte üretelim. 
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kaldırılmalı 
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Alke boru fabrikasında işçi temsilcisi 


Cebbar 
Mehli; 


Ge aydınlık bir dünya ve Türkiye yaratmak için el- 


ele verelim. 


GöREV 


GÖREV 
okurları yaziyor 


Size Menemen-Emiralem'den Alke Boru Fabrikasından sesleniyorum. 200 desibel'e yakın gü 


yetkilileri gelip de halimizi görsünler. Burada çalışan 200 işçinin sağlığı tehlikededir. 


Okuduğumuz kadarı ile İş, Kanununda 80 desibelden fazla gürültülü işyet 
saatleri 7 veya 6 saate düşi 
önlemler alması gerekiyormuş. Fabrikada gürültü 
o kadar fazla ki işyerindeki işçilerden başka yakın 
köylere bile zarar veriyor. Yakın köylerde uyku 
uyunamaz halde. Bölge Çalışma Müdürlüğü yetkilileri neden ilgilenmezler? 


Bir de İş Kanunundaki 13 ve 17. maddelerin 
tüm çalışanlara karşı bir silah olarak kullanılmasına son verilmesini istiyoruz. Bu maddeler kaldırılmalı, bu silah gaddar patronların eli 
alınmalıdır. Birgün bu silahı da bü 
rı da patronların elinden söküp alacağız. Mutlaka 
alacağız. 

Kahrolsun faşizm 


Yaşasın bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm 
mücadelemiz. 


Yaşasın Çark Başak. 


GÖREV 
her koşulda 


size ulaşmaya 
çalışıyor 


Görev Gazetesi şimdiye 
kadar olduğu gibi bundan 
sonra da her yerde ve her 
koşulda size ulaşmayı, önüne çikan het engeli aşmayı 
görev bilecek. Görev Türkiye'nin her tarafında, Türkiye İşçi Partililer tarafından 
emekçi halka ulaştırılıyor. 
İşçiler, emekçiler Görev dağıtan partililerin yolunu 
gözlüyorlar. Görev Gazetesi 
bağımsızlık, demokrasi ve 
sosyalizm yolunda görevini 


GÖREV'in 
tüm 
okurlarının 
desteğine 
ihtiyacı 
var 


Elinizdeki 46. sayısıyla 
iki yıla yakın bir zamandır 
Türkiye İşçi Partisi'nin kitlelerle bağ kurmasına, yeni 
yandaşlar, üyeler kazanmasına yardımcı olan GÖREV 
Gazetesi yeni bir biçim ve 
içerikle bu görevini daha da 
etkin bir biçimde sürdürecek. GÖREV hepimizin gazetesi. OGÖREV'in, tüm 
okurlarının destek ve yardımına ihtiyacı var. 


Türkiye İşçi Partisi'nin -açmış 
KAZANMA KAM- 
PANYASINI" haklı ve doğru görerek TÜRKİYE işçi 
üyelik için başvurdum. Üye giriş 
belgesini doldurarak yeniden Partime üye oldum. Yeniden üye oldum diyorum, çünkü ben 1963 yılında TİP'in Ergani ilçesi kurucu 
üyeleri arasındaydım. 

1971 12 Mart Muhtırasıyla beraber faşizm gündeme geldi, hem 
de açık bir şekilde. Türkiye İşçi 
Partisi burjuvazi için korkulacak 
güce geldiği için kapatıldı. 

Devrimci mücadele rayından çıkarılmak istendi. Partisizlik dönemi içinde kitleler yılgınlığa, umutsuzluğa itildi. Ama mücadele durmadı ve bugünlere gelebildik. 

Bugün de her türlü sapık akım 
bir yanda sürüyor. Ama işçi, köy- 


"İşçi ve emekçiler 
saflarınızı sıklaştırın” 


'ARTİSİ'ne 


yapmaya devam ediyor. 


lü ve bütün emekçilerin TİP etrafında toparlanmaya başlamaları 
hızlanıyor. Çünkü TİP işçinin, 
köylünün, emekçinin iktidarını savunuyor. Onun için TİP'e karşı olmak: burjuvazinin yanında olmakfır. İşçilere, emekçilere düşman 
olmak demektir. 

Partimize yeniden katılmanın 
büyük mutluluğu içindeyim. Genel Başkanımız Behice BORAN'ın 
da dediği gibi "Partimle övünüyor, 
Partime güveniyorum." Bütün işçi 
ve emekçi kardeşlerime bir kere 
daha sesleniyorum: KARDEŞLER 
SAFLARIMIZA KATILIN, SAF- 
LARIMIZI SIKLAŞTIRIN. 
ÇARK BAŞAK MUTLAKA ZA- 
FERİN İŞARETİ OLACAKTIR. 

Yürekten selamlarımla, 


Ergani'den ÖMER KAN 
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| Onbeş gündebir | 
Hükümet 
sıkıyönetimden 


doğrudan 
sorumludur 


u yazının yazıldığın günlerde iki ay lan edilen sıkıyönetim ilk bir ayını doldurdu. Bu bir ay içinde hem sıkıyönetimin kendisi, hem de uygulamaları tartışıldı. Türkiye İşçi 
Partisi Merkez Yönetim Kurulu sıkıyönetimin ilk 15 günlük uygulamalarını değerlendirirken "Bugüne kadar sıkıyönetim bölgelerinde 
yapılan uygulamalar ilan ediliş gerekçesini bir yana bırakarak demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlamak olmuştur" dedi. İkinci on 
beş günlük uygulama ise TİP Merkez Yönetim Kurulu'nun yayınladığı bildirideki tespiti bir kere daha doğrulamaktan başka bir sonuç 
getirmedi. İlk bir aylık uygulamanın sonunda gazetelerde yer alan bir 
olay gerçekten durumu açıklıyordu. Ankara'da Türkiye Ortadoğu 
Amme İdaresi Enstitüsü adlı öğretim kurumunda "bir ihbar" üzerine 
yapılan arama sonucunda dört öğretim üyesi, bir asistan, kitaplık memuru ve öğrenciler gözaltına alındılar. 

Bu arama sonunda gözaltına alınan öğretim üyelerine 've kitaplik memuruna isnat edilen "suç", yasak yayın bulundurmaktı. Herhangi bir yasaklama kararı verilmemiş olan yayınlar da "suç unsuru" 
sayılabiliyordu. Ankara'da yayınlanan haftalık YÜRÜYÜŞ dergisi de 
"suç unsurları" arasında sayıldı. Bir araştırma kurumunda, bilimsel 
çalışmalar yapan bir öğretim kurumunda kitap, gazete, dergi bulunması kadar doğal birşey olamaz. "Yasaklanmış" olsa bile, durum degişmez. 


urada denilebilir ki sıkıyönetim uygulamalarında bu türden 

"'kontroldan kaçan" yanlış uygulamalar olabilir. Ama bilinmelidir ki bu tür uygulamalar adım adım gelişir ve bir süre 
sonra dönülmez bir noktaya gelinir. Sıkıyönetimin TİP bildirisindeki 
değerlendirmede işaret edildiği gibi ilan ediliş gerekçesinin dışına 
çıktığının somut örneklerinin çoğalmaya başlaması; ilerici, sol yayın 
organlarının kapatılması, kitapçı dükkanlarında yapılan aramalar, bilim adamlarının gözaltına alınmaları gibi antidemokratik olayların 
birbiri ardına ortaya çıkması üzerinde dikkatle durulmalıdır. 


Hükümet ve onun Başbakanı Ecevit sıkıyönetimin bütün uygulamalarından doğrudan sorumludur. Sıkıyönetim ve uygulamaları üzerine yapılan eleştirilere karşı çok sık tekrarlanan bir cevap veriliyor: 
Sıkıyönetimin Anayasal dayanağı vardır. Gerçekten Anayasa ve yasalar sıkıyönetimin hangi hallerde ilan edileceğini ve yetkilerini belirlemiştir. Ama gene aynı cevabın içinde olan bir nokta da gözden kaçırılmamalıdır: Sıkıyönetim hükümete bağlı olarak çalışır. Hükümet de 
sıkıyönetimin bütün uygulamalarından doğrudan sorumludur. Şimdi 
hükümete ve onun başkanı Ecevit'e sorulacak sorular vardır. Başbakan Ecevit ve hükümet sıkıyönetim uygulamalarını denetleyememekte midir? 

CHP yöneticileri ve sözcüleri hükümet olduklarından beri bütün 
eleştirilere aynı türden cevaplar verdiler: İçinde bulunulan koşullarda 
yapabilecekleri başka birşey olmadığını söyleyip durdular. Yapılan 
her yanlışa, her geri adıma bir kulp buldular. 


imdi sıkıyönetime ilişkin eleştirilere de aynı türden cevaplar 
vererek durumu idare etmeyi hesaplıyorlar. Hükümet oldua ğundan beri izlediği politika emperyalizmle ve büyük sermaye İle uyuşmak için birbiri ardına geri adımlar atmak olan CHP ve 
Hükümeti bu politikayı sürdürmeye devam ederse daha da köşeye sıkışacak ve bir süre sonra dönüp baktığında çıkış yolu bulamayacaktır. İşçi sınıfı, emekçi halk kitleleri ve tarih bu türden mazeretleri affetmez. Bu iyice bilinmelidir. CHP yöneticileri, Hükümet olma sorumluluğunu taşıyanlarla birlikte bu gidişe karşı sessiz kalanlar da 
tarih önünde sorumludurlar. Sorumluluk altında olanlar er geç tarih 
önünde hesap verirler. 

CHP yöneticileri ve hükümet için dönüş yolu yok mudur? Bu soruya sosyalist hareket baştan beri defalarca açıklık getirdi. CHP yönetimi ve hükümet sözler verdiği, vaadlerde bulunduğu ve oyunu aldığı emekçi halkın yanında yer alarak; emperyalizm ve büyük sermaye ile bütünleşme politikasına son vererek içine düştüğü durumdan 
çıkabilir. Bunun için ilk yapılması gerekenlerden biri de kuşkusuz 
gerici, faşist güçlere karşı sosyalist, ilerici ve demokrat güçlerle ilişkileri geliştirmek, giderek birlikte mücadele içine girmektir. 

CHP yöneticileri bunu yapmazlarsa CHP'nin tabanı ve onu destekleyen emekçi kitleler bu yönetime ve bu yönetim altındaki CHP' 
ye daha fazla tahammül etmeyeceklerdir. Etmeyeceklerini gösteri: 
yorlar. 


GÖREV 


DAYANIŞMA 
GÜNÜDÜR 


Türkiye İşçi Partisi Merkez Yönetim Kurulu 
13-14 Ocak tarihlerinde yaptığı toplantılarda ülkedeki durumu değerlendirdi. Toplantı sonrasi 
yayınlanan TİP Merkez Yönetim Kurulu bildirisinde özetle şöyle dendi: 

“Burjuvazinin, emperyalizme bağımlı sanayileşme ve kalkınma politikasının ülkemizi soktuğu darboğaz, tüm toplum kesimlerini sararak daha da daralmaktadır. 

"Ekonomik kriz, sosyal yaşamda da kendini göstermektedir. Enflasyon, işsizlik, yoksulluk 
ve yokluk, tüm emekçi halkı gitgide artan oranlarda boyunduruk içine alarak bunaltmaya başlamıştır. 

"Bu krizin işçi ve emekçi kitlelerde yarattığı 
tepkileri bastırmak üzere yıllardır yurt düzeyinde 
sürdürülen faşist terör ve katliamlar, en son Kahramanmaraş'ta yüzlerce insanın öldürülmesi, binlercesinin yaralanması, yerlerinin-yurtlarının yakılıp yıkılması gibi en geniş kitlesel boyutlara kadar ulaşmıştır. 

"Burjuvazi ülkeyi artık eski yöntemlerle yönetememektedir. Egemen güçler yeni baskı araçlarına başvurmaktadırlar, sıkıyönetimler birkaç yıl 
arayla toplum yaşamına girmektedir. Nitekim tırmandırılan faşist terörün son halkasını teşkil eden Kahramanmaraş olayları sonucu sıkıştırılan 
hükümet tarafından ilan edilen sıkıyönetim, bugüne kadar yaptığı uygulamalarla, ilan ediliş gerekçesi yönünde hiçbir girişimde bulunmamıştır. Faşist odakların üzerine gidilmemiştir. Böylece sikıyönetim yasal dayanağını yitirme konumuna 

gelmiştir. Diğer taraftan başta MHP ve yandaşı 
durumundaki faşist örgütlerin suçlarının örtülüp, 
unutturularak aklanması sureci başlatılmıştır. 

"Faşist güçler mevzilerini sağlama bağlayarak 
militanlarını sıkıyönetim bölgeleri dışına kaydırmışlar, yeni provokasyonlar ve katliamlar düzenlemek için hazırlıklara başlamışlardır. Amaçları, 
demokratik hareketin gelişkin olduğu illerle, etnik kökenleri ve dinsel inançları farklı yurttaşlarımızın yaşadığı illeri de sıkıyönetim bölgesi içine alarak, tüm ülke düzeyinde demokratik hak ve 
özgürlükleri boğmaktır. 

"Bu arada unutulmaması gereken bir. başka 
nokta da bireysel terör eylemlerinin gerici-faşist 
güçlerin işini kolaylaştırmakta olduğudur. Bugünlerde ortaya çıkması mümkün bu tür eylemlerin geçmişteki örneklerle de bilindiği üzere, ajanprovokatörlerce kışkırtılmakta olduğu bir an hatırdan çıkarılmamalı, akıllar başlara devşirilmelidir. Tüm demokratik güç ve kişilerin önemli görevlerinden biri de, bu provokasyonlara düşme- 


Hatay: Anti-faşist güç 
ve eylem birliği yolunda 
olumlu adımlar 


17 Aralık günü Hatay'da yapılan “Faşist Yuvalar Dağıtılsın, Antidemokratik Yasa Tasarılarına Hayır" mitingi, örgütselliği, disiplini, kararulığı ve coşkusu ü, birleşik mücadele 
yolunda önemli, kitlesel bir gösteri oldu. Miting, "Faşist yuvalar dağıtılsın, antidemokratik 
yasa tasarılarına hayır" sloganlarıyla başladı. Bu 
adım, faşizme karşı birleşik mücad. 
güç birliğinin örgütlü ve kitlesel yü 
olan inancı pekiştirdi. 


mek olduğu kadar, bu tür eylemlere karşı açık ve 
kesin tavır almaktır. 

"Bugüne dek sıkıyönetim bölgelerinde yapılan 

uygulamalar Dernek faaliyetleri ve demokratik kitle eylemleri kısıtlanmış ya da yasaklanmıştır. Diğer önemli bir konuda, 1979 yılının özel sektör 
kesiminde yoğun bir toplu sözleşmeler yılı olmasıdır. Sıkıyönetim, grev yapma hakkını resmen 
yasaklamamış olsa bile, varlığı nedeniyle bu hakkın kullanılması üstüne fiili bir baskı doğmuştur. 

"Tüm demokratik güçler ve kişiler açık olarak 
bilmektedirler ki, faşist odaklar dağıtılmadan, faşist eylemciler ve yöneticileri cezalandırılmadan, 
faşist saldırı ve cinayetler durmayacaktır. 

"Ülkemizin içine sokulduğu bunalımın baş sorumlusu, emperyalizm ve onunla işbirliği halindeki tekeller, büyük sermayedir. Faşist saldırıların arkasındaki güçler de bunlardır. Faşizm tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması bu yapısal 
kaynağın kurutulmasına bağlıdır. 


"Emekçi halkın oylarıyla ve onların en ivedi 
taleplerine dayanarak iktidara gelen CHP, bugüne 
dek sürdürdüğü ve sıkıyönetim ilanına kadar gi- 
den emekçi halka karşı tutumunu terketmelidir. 
Özellikle de, demokratik “hak ve özgürlüklerin daha da kısılması yolundaki tüm girişimlerden vazgeçilmeli ve bu tür girişimleri kesinlikle önlenmelidir. Bu arada yeni anti-demokratik yasa tasarılarından vazgeçmelidir. 

“Artık copla, dipçikle ülke yönetilemeyeceğini, kanlı Şah diktasının bile bu işe yetmediğini 
çok yakından görüyoruz. Ülkemiz, emperyalizme 
verilen ve verilmek istenen yeni tavizlerle Şah rejiminin bölgemizdeki görevini üstlenemez. Ulusal 
bağımsızlığımıza ve bölgemizdeki barışa karşı 
yapılan ve yapılacak girişimlere geçit vermeyeceğiz. 

"Tüm demokratik güçlerin görevi işçi ve emekçi halkımızı anti-demokratik baskılara ve faşist tırmanışa karşı bilinçlendirmek ve örgütlemektir. Bu ise, ancak demokratik hak ve özgürlüklerimizi sonuna kadar kullanarak ve kitle hareketlerini geliştirerek yapılabilir. Bu bilinç ve kararlılıkla sürdüreceğimiz mücadele sonucu aydınlık geleceğimizi kendi ellerimizle kazanacağız. 

"Gün dayanışma günüdür. Tüm demokratik 
güç ve kişiler saflarını daha da sıklaştırmalı, emperyalizme ve faşizme karşı mücadeledeki kararlılıklarını göstermelidirler. 

“Partimiz, Türkiye İşçi Partisi, böyle bir mücadele anlayışı ve kararlılığı içinde, her hal ve 
şartta görev başındadır." 
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24-25-26 Şubat günleri İstanbul'da Spor ve Sergi 
Sarayı'nda yapılacak 2. BüyükKongre hazırlıkları sürüyor. İlçe ve il kongrelerinin büyük çoğunluğu tamamlandı. 300'e yaklaşan yerel örgüt kongrelerinden 


sonra 2. Büyük Kongre, Partililerin ve yandaşlarının 


geniş katılımıyla görkemli bir şekilde yapılacak. 
24 Şubat Cumartesi günü başlayacak kongrenin 


Daha çok üye, 
daha büyük örgüt, 
daha etkin eylem 


saat 20.00'de başlayacak. Film, tiyatro, koro çalışma- 


* Türkiye İşçi Partisi, işçi sınıfımızan partisidir. Türkiye İşçi Partisi, işçi 
sınıfımızın, her türlü sömi 
şiddetin ortadan kalktığı sosyalist bir 
Yoplumu kurmak üzere iktidar için sürdürdüğü mücadelenin öncü, politik örgütüdür. 

* Türkiye İşçi Partisi, işçi sınıfıyla 
birlikte tüm sömürülen, emekçi kitlelerin kurtuluşu için mücadele eder, Tüm 
kol ve kafa emekçilerinin, milyonlarca 
köy emekçisinin, yoksul memur kitlelerinin, küçük esnaf ve zanaatkavların, 
yurtsever aydınların, ilerici gençliğin 
kurtuluşu, Türkiye İşçi Partisi'nin gösterdiği sosyalizm yolundan geçer. 

* Türkiye İşçi Partisi, saflarında 
öncü işçilerin, emekçi köylülerin en 
önde görev aldığı; Parti'nin hedeflerini 
benimsemiş bütün yurttaşların hiçbir 
ayrım gözetmeksizin kolkola mücadele 
ettiği Parti'dir. 


i, baskı ve 


ları gibi gösterilerin yer alacağı Parti Gecesi de Spor 
ve Sergi Sarayı'nda yapılacak. 

Sıkıyönetim koşulları altında yapılacak 2. Büyük 
Kongre'nin önemli kararlar alacağı, önümüzdeki iki 
yıllık döneme ışık-tutacağı karar tasarılarına örgütün 
bildirdiği görüşlerden anlaşılıyor. 


* Türkiye İşçi Partisi'nin güncel ve 
ivedi hedefi, toplum yapısının bütün 
alanlarında, öncelikle politik alanda 
ülkenin demokratikleştirilmesidir. Bunun için Türkiye İşçi Partisi diyor ki: 

* Türkiye, emperyalizmin her türlü 
baskı ve sömi den kurtarılmalı ve 


ilk günü saat 10.00'da Genel Başkan Behice BORAN 
konuşacak. Aynı günün akşam oturumu, geleneksel 
PARTİ GECESİ'ne ayrıldı. 

Parti Merkez Haberalma, Propaganda ve Basın Bürosu'nun çeşitli gösterilerinin süreceği Parti Gecesi 


Pürliye İşçi Partisi'nin 


örgütlenme çalışmaları sürüyor 


Türkiye'nin içine düşürüldüğü 
kiş 


Merkezi'nden yapılan 
açıklamaya göre Aydın, Kirşehir, Nevşehir, Kırklareli il örgütleri kuruldu. Bu illerin ilçeleriyle 


birlikte Kastamonu'nun İnebolu, 
Samsun'un Vezirköprü ve Çar- 
.şamba, Sakarya'nın Akyazı ve 
Sapanca ilçelerinde de yeni örgütler kuruldu ve çalışmalarına 
başladı 


Türkiye İşçi Partisi'nin yürüt- 


tüğü tutarlı ve kararli mücadele | 


umutsuzluğu umuda dönüştürdü. 


Yeni örgütlerin kuruluşunda eski. 


dönem TİP üyeleri ile birlikte 
CHP'den ayrılan üye ve yöneticiler de görev aldılar. Genç işçi ve 
köylüler arasında çeşitli “sol 
grupların" yanlışlarını görerek 
örgütlü mücadelenin gereğini 
kavrayan sosyalistler de TİP'in 
“örgütlenme çalışmalarına destek 
oldular, görev aldılar. 


Türkiye İşçi Partisi Elazığ 
ve Tunceli il kongreleri, bekle- 


nenin üzerinde bir ve katılmla ve büyi coşkuyla 
yapıldı. Kongre erken sa- 


atlerde kongre için gelen partililer çok sayıda polisi Elazığ il 
merkezinin kapısında bekler 
buldular. Daha sonra 5 sivil polis kongrenin yapılacağı salona 
yerleştiler. Sıkıyönetim görevlileri de az sonra kongrenin yapılacağı binayı arayıp gittiler, Daire kapısında iki, binanın kapısında ise bir manga asker beklemekteydi. Ayrıca il merkezinin 
bulunduğu sokağın iki yanı polis ve askerlerle kuşatılmıştı. 


Bütün bu olağanüstü duruma 
rağmen kongrenin yapılacağı 
salon, ara salon ve yan odalar 
ayakta duracak, dolaşacak yer 
kalmayacak derecede doldu. 
Kongre İl Başkanı Necati Demirel tarafından açıldı. Divan 
başkanlığına Nurettin Özvarış, 
yardımcılığına Sargun Kurtulmaz ve sekreterliğe de Ercan 
Ayhan seçildiler. İl Başkanının 


anti-emperyalist aktif bir dış politika 


Sosyalist hareket yeni mevziler kazanıyor 


"dan gözaltına alındı. 


dan ilgilenmekte ve ; 


sunduğu rapor büyük bir ilgiyle 
izlendi. 

Kongre Başkanı, kongreyi 
kapatıp "'dağılabilirsiniz" dedikten sonra bile kongreye Diyarbakır, Van, Malatya ve Tunceli'den gelen il ve ilçe yöneticisi düzeyindeki çok sayıda 
partili, saatlerce sicak bir hava- 
da söyleşilerini sürdürdüler. , 

Elazığ kongresine katılan 
Van, Diyarbakır ve Malatya il 
yöneticileri daha sonra Tunceli" 


TIP Klazığ İl Başkanı serbest bırakılmalıdır 


Türkiye İşçi Partisi Flazığ İl Başkanı sıkıyönetim tarafın- 


Faşist saldırıların baş hedef seçtiği ve bugüne kadar yogun bir terör estirdikleri Elazığ'da bir süre önce kurulan ve 
kongresini yapan TİP'in İl Başkanı Necati Demirel sıkıyönetim tarafından gözaltına alındı. Bir süre hakkında hiç bir açıklama yapılmayan İl Başkanı için TİP Genel Sekreteri İçişleri Bakanlığına bir telgraf çekti. Daha sonra sıkıyönetimce gözaltına alındığı öğrenilen Necati Demirel'in durumunu 
soran il yönetim kurulu üyelerinden ikisi de gözaltına alındı. | 

TİP Genel Merkezi İl yöneticilerinin durumu ile yakm- 


ye hareket ederek Tunceli İl 
kongresine katıldılar. Tunceli il 
kongresi de Elazığ kongresinde 
olduğu gibi büyük bir coşku 
içinde gerçekleştirildi. Çeşitli 
yerel örgütler, parti sempatizanları ve TSİP'liler kongreyi 
ilgi ile izlediler, 

Elazığ ve Tunceli kongreleri 
Türkiye İşçi Partisi'nde canlılıgın, heyecanın ve örgüt bilinci- 
nin güzel iki örneğini oluşturdular. 
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lenmelidir. NATO ve CENTO'dan çi- 
İmalıdır. ABD ile yapılan bütün ikili 
nalar feshedilmeli, tüm yabancı 

7 aldırmadı. Ortak Pazar'a gir- 
e girişiminden vazgeçilmelidir. Antieryalist üçüncü dünya ülkeleriyle 
i İlişkiler geliştirilmeli, emperyalizm 
iısında ortak ve eşgüdümlü bir poa izlenmelidir. Sovyetler Birliği' 
e ve bütün komşu ülkelerle saldırazlık paktı imzalanmalıdır. 

* Demokratik hak ve özgürlükler 
runup geliştirilmeli, bütün anti-deokratik engeller o temizlenmelidir. 
« ve 142, maddeler kaldırılmalıdır. 
mel grev, dayanışma grevi haklarını 
“içerecek şekilde grev hakkı kısıntı- 
«Kabul edilmelidir. Lokavt yasaklanilidir. Referandum hakkı, gizli oy 
ik sayım esasına dayalı olarak yasatirılmalıdır. Memurlara, öğretmenleteknik elemanlara, tüm çalışanlara 
likalaşma, grev ve toplu sözleşme 
kları tanmmalıdır. 
* Tekçi, şoven uygulamalara son vemelidir. Dilinden, dininden, mezheiden, vicdani kanaat ve felsefi göründen “dolayı insanlara ve kitlelere yaan: baskılara dur denilmelidir. Özelle Güneydoğu'da kaçakçılığı önle- 
“bahanesi altında insanların kitleler 
le ve hunharca öldürülmesi mutlainlenmeli, sorumlular ortaya çıkanalı, mutlaka cezalandırılmalıdır. 
* Anti-demokratik eğitim ve uyguisların ekonomik kaynağı kurutulbidir. Bütün yabancı sermaye yatıları kamulaştırılmalı, yabancı ser- 
ye ve petrol yasaları kaldırılmalı- 
Dış ticaret, bankalar, sigorta șirleri devletleştirilmelidir. İşbirlikçi, 
büyük sermayenin ekonomik 
ü, tekellerin egemenliği sınırlanarak 
erek tasfiye edilmelidir. 

Topraksız ve az topraklı köylüler 
ı yurt çapında uygulanacak ve besiz toprak dağıtımına -dayanan bir 
rak reformu ve buna bağlı olarak 
m reformu yapılmalıdır. 

Emekçi kitlelerin yaşam düzeyleikseltecek tedbirler alınmalıdır. 
et y maaş gelirleri, enflasyon ve 
pahalılığının önünde gidecek 
 yükseltilmelidir. Tarım işçile- 
“de kapsayacak işsizlik sigortası 
hal çıkarılmalıdır. Sağlık hizmetle- 
ülke çapında sosyalleştirilmelidir. 
“ailenin konut sahibi olması sağmalıdır. Yüksek öğrenim herkese 
al eşitliğini sağlayan bir statüye 
iturulmalıdır. Kadınların yaşam 
işma koşullarını kolaylaştıran ettedbirler alınmalı ve emekçi kadınçin eşit İşe eşit ücret ilkesi titizliku dır. 
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kratikleşme 
9", Türki 


Kellere karşı Sap 
Ki bir geçerlilik ve 
ya konuyor” 


deflerin işçilerin, 
ve aydınların Bİ 
bir parçasi 


ve bu he 
rin 
ayrılmaz 
mesidir. 


yan 
haline getiril! 


Türkiye işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin 
yürüttüğü demokrasi mücadelesinin nesnel olanaklarını ortaya Koyan Demokratikleşme İçin 
Plan, Türkiye İşçi Partisi'nin uzun ve yoğun 
bir çalışma sonunda ortaya koyduğu dev bir 

900 sayfayı bulan büyük boyutlu bu kitabın hazırlanmasında, her biri alanında en uzman kişiler olan 130 kişi görev aldı. İktisatçı, 
öğretim üyesi, plancı, sanatçı, öğrenci, sendika ve kitle örgütü yöneticisi, işçi, öğrenci, gazeteci, doktor, teknik eleman, ressam gibi 
mesleklerden 130 kişi uzun ve yorucu bir çalışma yaptılar. Parti yöneticileri Merkez Yönetim Kurulu ve Başkanlık Kurulu'nda çalışma- 
nın politik çözümlemeleri değerlendirildi. 
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Böylesine örgütlü bir emeğin ürünü olan 
Demokratikleşme İçin Plan'ın “Sunuş” yazısında TİP Merkez Yönetim Kurulu şöyle di- 

Or: 

7 “Demokratikleşme İçin Plan 1978-1982 
çalışmasının Partimizin ve tüm demokratik 
güçlerin emperyalizme ve faşizme karşı mücadeledeki hedeflerine yeni bir açıklık kazandıracağına inanıyoruz. Bu çalışma, işçi sınıfının, 
emekçi kitlelerin ve tüm demokratik güçlerin 
elinde bir mücadele silahı haline geldikçe amacına ulaşmış olacaktır. Her öncü işçi, her demokrasi savaşçısı, bu çalışmayı kolaylıkla degerlendirebilecek ve mücadelesinin güçlü bir 
aracı olarak kullanabilecektir. İşçi sınıfı ve 
emekçi kitleler, aydınlık bir geleceği kurmaya 
yönelen mücadelelerindeki hedeflerini her gün 
daha büyük bir açıklıkla kavradıkça, mutlaka 
örgütsel ve politik olarak da ileri mevzilere 
ulaşacaklardır." 


PLAN'IN AÇIKÇA ORTAYA KOYDUĞU 
HEDEFLER 


Büyük burjuvazi ülkenin içine düşürüldüğü 
bunalımdan, yükünü işçi sınıfının ve emekçi 
kitlelerin taşıyacağı bir dizi önlem yardımıyla 
çıkmayı amaçlamaktadır. “Demokratikleşme 
İçin Plan" çalışmasında Türkiye İşçi Partisi 
bu bunalımdan çıkışın faturasını da burjuvazi- 
ye ödetiyor. 

Türkiye İşçi Partisi Plan çalışmasının “Hedefler" bölümünde mevcut işsizlik oranı 1978- 
1982 döneminde işgücü sayısındaki artış ile 
birlikte ele alınarak işsizliğin yenilmesi, emeğin üretkenliğinin artırılması hedeflenmiştir. 
Beslenme hedefleri saptanarak, bu hedeflerin 


gerçekleşmesi için gerekli yatırım miktarları 
ve alanları belirlenmiştir. 

Beş yıllık süre için öngörülen toplam yatırımların (1 trilyon 479 milyar TL.) 226 milyar 
lirası işçi ve emekçiler için kialık konut üretimine ayrılmıştır. 

Dış ticaret devletleştirilecektir. Böylece ithalatta yüzde 54 ve ihracatta yüzde 87 oranındaki özel sektör payları kamu eline geçmektedir, Bu yolla kamu beş yıllık dönem için 256 
milyar liralık ek bir kaynağa kavuşmuş olmaktadır, 

Toptan ticaretin devletleştirilmesiyle 598 
milyar lira değerindeki toplam ticaret gelirinin 
önemli bir bölümü kamunun eline geçmekte 
ve bu alandaki tüm aracı kârları ortadan kalkarak suni fiyat artışları önlenmektedir. 

Bugün banka sermayesinin yarıdan çoğu 
kamuya aittir. Ne var ki, denetlenen mevduat 
ve kredi açısından tam tersi bir durum yaratılmıştır. Plan çalışmasında büyük bankaların ve 
yabancı sermayeli bankaların devletleştirilmesiyle, bu alandaki mevduat ve kredilerin yüzde 
98'i kamu denetimine girmektedir. 

Vergi yükü işçi ve emekçilerin sırtındadır. 
Büyük sermaye her yıl çeşitli yollarla 53 milyar lira vergi kaçırmaktadır. Plan dönemi boyunca bu kaçak ve kayıplar önlenmekte, işçi 
ve emekçilerin üzerindeki toplam yük hafifletilmektedir. Ayrıca, insanca yaşayacak bir düzeyde saptanacak asgari ücret ve bunun karşılığı gelir sahibi olan emekçiler de vergi dışı bırakılmaktadır. 


Ecevit, IMF'ye ve 
Türkiye'ye para 
verelim mi 
vermeyelim mi 

diye düşünen 
kapitalist ülkelere 
yaranmaktan başka 
birşey yapmıyor 


Doğu'da diğer sorunlar gibi 
sağlık sorunu da büyüyor 


Kars, Doğu Anadolu'nun en ücra yerlerinden biri. 
Sanayi daha emekleme döneminde, Kars sorunlarla kıyranan bir durumda, sorunlar birbirini kovalamakta, 

Bugün Kars'ın 55.000'e yakın bir nüfusu var, Bunların çoğunluğunu emekçi halk oluşturmaktadır. Kars" 
ta birçok sorunjar var, Bunların başında geçimini hayvancılıkla sağladıkları için 8 ay kış süresinde hayvanlarına bakacak ot ve saman bulabilme sorunu, Bugün 
Kars ve ilçelerindeki emekçi halkımızı düşündüren samanın 5 liradan alınması. Saman Kars'ta 5 liradan bile 
bulunmuyor. Bu soruna daha birçok sorunlar ekleniyor. Kış aylarının bastırması ile halkın en çok gereksinim duyduğu çay ve şekeri bulabilmek bir mesele oluyor. Bir de gazyağı... Kar demeden, ayaz demeden bir 
bidon gaz alabilmek için saatlerce kuyrukta bekleyenlerin sayısı gittikçe artıyor. 

Kars'ta sorunlar bunlarla da bitmiyor. Sağlıklı beslenme olmadığı için soğuk kış aylarında hastalık kol 
geziyor. Sözde Kars ve Ardahan'da birer devlet hastanesi var. Hastane diyebilmek için bin şahit lazım. Hastaneye girenler ölü olarak çıkıyor. Hastanede yataklar her 
türlü mikrobu taşıyacak biçimde kan ve pisliklerle dolu. Çarşaf yok; doktor zaten çırayla arasan bulamazsın. 

Görev Muhabiri Kars'ta bir hasta ile bu konuda konuştu. Hasta sorunları şöyle dile getirdi. 

— Adınız? 

— Metin Dursun. 

— Amca nerenden hastasın? 

— Oğlum böbreklerimde taş var. Ameliyat olmak 
için hastaneye yattım. Önce doktora muayene oldum. 
200 lira paramı aldı ve ameliyat olacaksın dedi. Hastanede beş gündür yatıyorum, ne bir soran var, ne de bir 
kontrol eden. Hergün hemşire gelip bir tane uyuşturucu iğne vurup gidiyor o kadar. Oğlum öldüm ben burda 
doktor yok, birşey yok. 

— Neden başka büyük hastanelere gitmiyorsunuz? 

— Evladım 4 ineğim var. İki tane kardeşim, onlar 
da benim gibi 3-4 inek sahibi. Paraları yok. Başka yere 
gitmem için bir sürü para lazım. 

— Peki burda daha ne kadar kalacaksınız? 

— Burdan yarın çıkıyorum. Gidip evimde çoluğu 
mun çocuğumun içinde öleceğim, başka ne yapayım? 

— Peki, geçmiş olsun diyelim. 

— Sağolun. 

YILMAZ UYGUR 


© Amerika iran'da tehlikeye düşen 


üslerini Türkiye'ye 
taşımak istiyor... 


Geçtiğimiz haftalarda Ankara'ya yeniden Amerikalılar geldiler. Bir kere daha Ecevit hükümeti ile pazarlığa oturdular. Bu sefer 
pazarlık askeri işbirliği konusunda. Bu konuda da Amerikalılar birşeyler istiyorlar; sanki 
Türkiye'nin vereceği birşey kalmış gibi, Ama 
Amerikalılar akıllı, Türkiye'nin elinde bağımsızlık adına, özgürlük adına geriye ne kalmış- 
sa onu istiyorlar. İstedikleri şunlar: 

* İran'da tehlikeye düşen üslerini Türkiye'ye taşımak. 

* Bu üsleri hiçbir denetim ve koşula 
bağlı olmaksızın kullanmak, 

* Türkiye'ye yerleştirecekleri yeni nükleer silahlarla sosyalist ülkeleri tehdit altında 
tutmak, 

* Bu üsleri Orta Doğu'da yapacakları askeri müdahaleler için kullanmak. 

Eğer Ecevit hükümeti ayak direyecek 
ulursa Amerikalıların tehditleri hazır: 

* IMF'ye, Almanlara, Fransızlara, İngilizlere söyleriz, paranızı keseriz. 

Bağımsızlık, onurlu dış politika diye diye iktidara gelen Ecevit de şunları yapıyor: 

* Amerikan, İngiliz gazeteleri, radyoları, 
televizyonları Amerika'nın İran'daki üslerini 


TRABZON'DA KTÜ 
İŞÇİLERİ GREVDE 


© Buüsleri Orta Doğu'da yapacağı 
askeri müdahaleler için 
kullanmak amacında 


Amerika'nın ödünç para karşılığında 
Türkiye'den yeni askeri istekleri var 


Türkiye'ye taşıma kararı aldığını bangır bangır dünyaya duyururken, kimse bizden birşey istemedi diyor. 

* Konya'da yeni üs yeri aranırken, 
Amerika'ya üs verilmeyeceğini söylüyor. 

* IMF'ye ve Almanya'da toplanıp Türkiye'ye para verelim mi vermeyelim mi diye 
konuşan kapitalist ülkelerin ağababalarına 
varanmak için elinden geleni yapıyor. 


Ecevit'in "umut'ları 


Ecevit'in iktidarda kalabilmek için "Umut" bağladığı emperyalizmin temsilcileri. Soldan sağa, Alman Başbakanı 
Schmidt, Amerika Başkanı Carter, Fransız Devlet Başkanı 
d'Estaing ve İngiliz Başbakanı Callaghan. 


Anadoluhisarı ağaç kaplama 
fabrikası grevi bir yılı doldurdu 


Anadoluhisarı Yenimahalle'de 30 işçinin çalıştığı 
Ağaç Kaplama Fabrikasındaki grev bir yılını doldurdu. Grev 1977 Eylül'ünde işyerinde yetkili Türk-İş'e 
bağlı Ağaç-İş sendikası ile işveren arasındaki toplu 
sözleşme görüşmelerinde parasal konularda anlaşma 
sağlanamaması üzerine başlamıştı. 

İşçilerle görüşen GÖREV muhabirleri aşağıdaki 
bilgileri topladılar. 

İşyeri sahibi Fethi Sarıoğlu aynı zamanda Ağaç 
İşverenleri Sendikası'nda yönetim kurulu üyesi, İşyerinde 10-15 yıllık işçiler bile çok düşük ücret alıyor: 
1.800 -,2.500 TL. Grevden önceki son toplu sözleşmede sendikanın istediği birinci yıl için 12,50 TL, 
ikinci yıl için 12,50 TL. ücret zammı, patron tarafından kabul edilmedi. İşverenin önerdiği ücret zammı 
ise birinci ve ikinci yıllar için 4'er lira idi. Bunun üzerine 1977 Eylül'ünde grev kararı alındıktan sekiz gün 
sonra grev başladı. 

İşveren işçilere sendikanın istediği ücret zammı- 


Türkiye İşçi Partisi üyeleri grevdeki KTÜ işçilerini ziyaret etti. KTU öğrenci 
yurtlarına yemek sağlayan 
yemekhane işçileri 18.1. 
1979 tarihinden beri grev 
yapıyorlar. Haklarını alacaklarına inanan 29 işçiyi çetin 
günler bekliyor. KTÜ süresiz 
tatilde olduğu için öğrenciler yok. Dolayısıyla zaman 
işverenin, yani rektörün yanında şimdilik ve bu nedenle grevin uzama ihtimali büyük. Burada çalışan işçiler 
2.800 lira net ücret alıyorlar 
ve yevmiyeye 100 lira talep 
etmektedirler. Rektörlük ise 


75 lirada israr etmektedir. 
Ayrıca çalışma koşullarından da memnun olmayan 
yemekhane işçileri, şikayetlerini şöyle dile getiriyorlar: 
"Mutfakta çok buhar oluyor göz gözü görmez hallerde çalışmalarımız oluyor. 
Sağlığa zararlı oluyor. Havalandırma tertibatı istiyoruz. 
Ayrıca yatağa düşmeden de 
sağlık için izin verilmiyor. 
Sağlık kontrolünün olmasını 
devamlılaşmasını talep ediyoruz. Bundan başka yemek 
pişirme ve bulaşık yıkama 
makinelerinin tam kapasite 


nı kabul etmemesinin gerekçesi olarak "zarar ettiğini" söylüyor. Bunun üzerine işçiler i 
devret, biz çalıştıralım" diyorlar; fakat 


ren tarafından kabul edilmiyor. 

İşyeri temsilcisi Paşa Irmak patronun Adapazarı'nda bir fabrikası daha olduğunu, buradaki işçilerin 
sendikasız olduklarını söyledi. 

Grev boyunca sendikanın, özellikle işyerine dayanışma ziyaretine gelen demokratik kitle örgütleri temsilcilerine karşı olumsuz tavırları olmuş. İşçiler daha 
önceki toplu sözleşme görüşmelerinin 12 Mart dönemine rastladığını ve Faik Türün'ün direktifi ile işverenin dayattığı koşullara razı olduklarını söylüyorlar. 
Grevlerinin de yine böyle bir sıkıyönetim döneminde 
devam etmesini şanssızlık olarak niteliyorlar. Ama, sikıyönetim koşullarında da olsa, mücadelelerini sonuna kadar yürütmeye kararlılar. 


Şalı, paralarını 
alıp kaçtı ama 


İran halkının 
çilesi bitmedi. 


İRAN HALKI UZUN YILLAR SÜREN 
BASKILARDAN SONRA AYAKLANDI. 
FAŞIST ŞAH REJİMİNİ ORTADAN 
KALDIRMAK İÇİN GÜCÜNÜ BİRLEŞTİRDİ. 
ARTIK İRAN'DA ŞAH YOK. KAÇARKEN 
ATADIĞI YENİ BAŞBAKANIN DA SON 
ÇIRPINIŞLARI BOŞA ÇIKACAK... 


Şah İran'ı terkederken yerine kendisine ve sermayeye sadik Bahtiyar'ı bıraktı. Ama halkın tepkisi karşısında 
Bahtiyar'ın da günleri sayılı. 


* İran'ı kana boğan Şah, sülalesini ve paracıklarını alıp kaçtı. 


* Şah, Amerika'da milyarlarca dolarlık parasını ticarete yatırıp büyük kapitalistlerin arasına karışacak artık. 


* İran'da ise halkın çilesi bitmedi. Çünkü 
bu ülke ve halkı üzerinde Batılı kapitalist 
ülkelerin planları henüz bir sonuca bağlanmadı. Emperyalist ülkelerin İran'dan 
istedikleri ve bekledikleri şunlar: 


— İran petrolünü ucuz fiyatla kapatmaya 
devam etmeyi garanti altına almak, 


— İran'da halk hareketi denetim altına alınamazsa, ülkeyi parçalayıp, kukla gibi 
oynatabilecekleri ve Sovyetler Birliği'ne 

& karşı kullanabilecekleri bir tampon devlet kurmak, 


— İran'da halkın yararına işleyecek bir yö- 


İran netimi her ne pahasına olursa olsun enhalkı gellemek, 

yıllarca 

aa — İran'ın çarpık yarı feodal, yarı kapitalist 
nii 


yapısını sürdürerek, petrol zengini bu ülkeyi pazar olarak kullanmaya devam etmek. 


bir mücadeleden 
sonra 

Şah'ı kovmayı 
başardı. 


Kamboçya Ulusal Kurtuluş Cephesi 
Pekin yanlısı PolPot yönetimini devirdi 


Kamboçya'da Ulusal Kurtuluş 
Cephesi, Pekin yanlısı Başbakan 
Pol Pot yönetimini devirdi. Yeni 
yönetimi Vietnam ve Sovyetler 
Birliği resmen tanıdılar. Pol Pot' 
un ülkede kurduğu düzen neydi: 


o Milyonlarca kişi kentlerden 
tarlalara sürülmüş, 


o Nazi'lere bile parmak tsirtacak biçimde düzene karşı çıkanlara işkence yapılmış, 


o Binlerci kişi kurşun ziyan olmasın diye enselerine çivi çakılarak öldürülmüş, 


o Çin'den 16.000 uzman getirilmiş. 


o Ama tüm bunlara karşın 
Kamboçya'da tarımsal ve sanayi 
üretimi savaş öncesi düzeyine bile 
çıkarılamamıştı. 


Ulusal Devrim Konseyi 7 Ocak" 
ta başkent Pnom Pen'i aldıktan 
sonra sekiz maddelik bir program 
yayımladı. Programda şunlar vardı: 


o Evlerinden sürülen insanlar 
geri dönecekler, 


o Parçalanmış aileler birleştirilecek, 


o Halkın insanca yaşaması için 
gerekli önlemler alınacak, 


o Ülkenin bağımsızlığı, toprak 
bütünlüğü ve halkın egemen olması 
sağlanacak. 


Kamboçya konusunda dünyada 
koparılan gürültünün özü bu. Tabii 
Amerika şimdi yeni Kamboçya rejimini devirmek için yollar arıyor. 


Bu konuda ne de olsa eski tecrübesi var. 


pu: 


Kamboçya'da emekçi halkın çilesi artık bitti. 


GÖREV -7 


Katiller bulunsun! 


hayatını yitirdi. Katiller ortada yok. Faşist cinayet şebekeleri ortaya çıkarılmadı. Faşist saldırı odakları 
üzerindeki perdenin kaldırılması için gerekeni yapmayanlar 
sanki cinayetler kitapla, dergiyle işlenmiş gibi kitapları toplatıyor, dergileri kapatıyorlar, Bilimsel çalışma yapan öğretim 
kurumları aranıyor, seçkin bilim adamları gözaltına alınıyor. 
Tekrar ediyoruz: Cinayetleri önlemek istiyorsanız tetik çeken 
eller ve arkalarındaki faşist odakları ortaya çıkarın. 


Bis kadar yüzlerce insan faşist saldırılar sonunda 


HALIL PELiTOZU CEZMİ YILMAZ 


LATIF CAN FARUK ERSAN 


HURCAN GÜRSES OSMAN NURi UZUNLAR 


lerce işçi, emekçi, genç, aydın içinde Türkiye İşçi 

Partisi'nin en yiğit evlatları da var. Bugüne kadar öldürülen TİP üyelerinin katilleri de diğer ilerici, demokratlarınki 
gibi ortaya çıkarılmadı. Türkiye İşçi Partisi; bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde şehit düşen yiğit insanların tümüyle birlikte üyelerinin katillerinin bulunması için sonuna kadar bütün gücüyle mücadele edecek. 


E aşist saldırı ve tertipler sonunda hayatını yitiren yüz- 


çi 


SALIH GEVENCİ 


NECDET BULUT MEHMET ALAYBEYOĞLU 


